
tf. C. Mol in Iiiclië Iiehoiifleii.
Met groote vreugde publiceercn wij in

ons smalfilmblacl deze belangrijke mcde-
deeling. Op den avond, dat de brief was
aangekomen, spraken wij zijn zoon en
naamgenoot J a n Mol , die ons mede-
deelde, dat zijn Vader in leven was. Niet
minder dan zes bloedtransfusies waren
noodig om hem in leven te houden.
M o l was reeds in den mobilisatietijd
naar Indië vertrokken, in opdracht van een

groote Stoomvaartmaatschappij en keerde
in November 1939 bij het dreigende ge-
vaar terug. Later toen de toestand iets
beter scheen, is hij weer uitgegaan en
werd op 10 Mei 1940 in Indië door de
gebeurtenissen verrast. Hij kon niet meer
wegkomen, en heeft daarna den vollen
last der Japansche bezetting moeten
dragen.

\\ ij weten zeker, te spreken namens

i:v m.



alle Nederlandsche smalfilmers, wanneer
wij den Heer Mol een spoedigen be-
houden terugkeer in Nederland toewen-
schen. Moge hij spoedig weer in volle
kracht achter zijn Ciné Kodak Special
staan, zooals wij hem hier afbeelden.

Ook Mevrouw M o l en de zoons wen-
schen wij met zijn behoud van harte
geluk.

D. B.


